Verslag 2e vossenjacht seizoen 2019-2020

door Emile van der Plaat

Emile van der Plaat heeft een verslag gemaakt van de 2e vossenjacht, vriendelijk bedankt Emile voor

je bijdrage:

Afgelopen zondag was er de 2e vossenjacht van 2019. Buienradar liet geen buien zien dus dat zou
een mooie tocht worden. Bij SC Botlek aangekomen waren er 3 leden die meehielpen bij de
organisatie en 6 die op jacht gingen. De tocht ging richting Heijplaat over stukken waar ik nog nooit
eerder gefietst heb, prachtig. Buienradar had het fout want na een uur stond het water in mijn
schoenen. Als groep bleven we lang bij elkaar totdat ik in Rhoon moest afzakken. De groep miste
echter de pijl naar rechts en reed rechtdoor. Ik heb nog geroepen en sloeg rechtsaf om vervolgens
gelijk al fout te rijden. In je eentje is het zoeken van aanwijzingen toch moeilijker. Uiteraard ben ik
nogmaals verkeerd gefietst en ik heb de groep ook niet meer gezien. Uiteindelijk liep de route weer
langs SC Botlek en leek de route zich te herhalen. Had ik maar onder de hartelbrug door gefietst, dan

had ik gezien dat de pijlen toch anders stonden...

Maar ja, ik was moe en had nog steeds geen sluitring kunnen scoren want ik heb de groene
aanwijzingen echt niet gezien onderweg. Ik wist dat het eindpunt bij PEUT was waar we met z'n allen
koffie dronken. Weliswaar heb ik 0 punten behaald, maar de tocht was zeer goed georganiseerd en de
moeite waard.

mvg, Emile



